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Mã đề 02
	   ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10  NĂM HỌC 2019 - 2020
Ngày thi 19/5/2019
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
 (Đề thi gồm có 01 trang)



Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu bên dưới:
Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không đeo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Nếu vậy, sao bạn không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?  Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. Đừng để ai chắp cánh ước mơ của bạn. hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong trái tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức.
     ( Theo Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012)
a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
b. Xác định các thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên?
c.Trình bày ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu văn: Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy.
d. Nêu nội dung của đoạn văn?
Câu 2: 
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về nghị lực của con người trong cuộc sống.
Câu 3: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
		Mặt trời xuống biển như hòn lửa. 
Sóng đã cài then đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi!
( Trích “ Đoàn thuyền đánh cá” -  Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1)

…Hết…
Họ và tên thí sinh.   ……………………………………… SBD ………….
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Mã đề 01
	   ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10  NĂM HỌC 2019 - 2020
Ngày thi 19/5/2019
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
 (Đề thi gồm có 01 trang)



Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu câu bên dưới:
Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không đeo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Nếu vậy, sao bạn không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?  Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. Đừng để ai chắp cánh ước mơ của bạn. hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong trái tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức.
     ( Theo Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012)
a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
b. Xác định các thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên?
c.Trình bày ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu văn: Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy.
d. Nêu nội dung của đoạn văn?
Câu 2: 
       Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về nghị lực của con người trong cuộc sống.
Câu 3: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
		“…Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.
Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.


Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.”
( Trích “ Đoàn thuyền đánh cá” -  Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1)
…Hết…
Họ và tên thí sinh.   ……………………………………… SBD ………….




                          HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 9
Câu 1: 2.5đ.
	Ý
	                          Nội dung
	Điểm

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0.5đ

	2
	Thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên:
- Thành phần phụ chú: Lứa tuổi bất ổn định nhất
- Thành phần tình thái: Chắc chắn.
	0.5đ

	3
	- Biện pháp tu từ có trong câu văn: So sánh
Tác dụng: So sánh việc sống một cuộc đời giống vẽ một bức tranh – mỗi người giống như một họa sĩ. Họa sĩ phải chủ động để sáng tạo nên bức tranh, con người cũng phải chủ động sống cuộc đời mà mình muốn tạo ra cho mình.

	0.5đ

	4
	Nội dung đoạn văn: 
- Mỗi người cần có ước mơ và phải theo đuổi ước mơ của mình, phải chủ động vẽ bức tranh của đời mình đừng sống theo ý muốn của người khác.
	1.0đ



Câu 2: 3đ.

	Ý
	                       Nội dung
	Điểm

	
	HS biết viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, bố cục rõ ràng.
Có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
	

	1
	Giới thiệu được vấn đề cần bàn luận.
	0.5đ

	2
	Giải thích nghị lực là gì? Biểu hiện ?
 -  Là ý chí, bản lĩnh, lòng quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.
- Người có nghị lực sống là người có sức sống mạnh mẽ, giám nghĩ giám làm, giám đương đầu với mọi thử thách khó khăn; kiên trì, quyết tâm vượt khó để vươn lên, khắc phục hoàn cảnh để đi đến thành công.
	0.5đ

	3
	Ý nghĩa:
- Nghị lực là một phẩm chất đáng quý của mỗi con người giúp ta có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân, bằng chính sức lực của bản thân không dựa dẫm,ỉ lại vào bất cứ ai. 
- Nghị lực giúp chúng ta có thêm sức mạnh sự tự tin, dũng cảm  đương đầu với thử thách sóng gió, không bao giờ đầu hàng hoàn cảnh, số phận; luôn cố gắng để tiến về phía trước thực hiện bằng được mục tiêu của mình.
- Người có nghị lực sống là người dễ đạt được thành công và hạnh phúc, sẽ  luôn được mọi người yêu mến, tôn trọng, ngưỡng mộ. 
( HS lấy dẫn chứng)
	1.0đ

	4
	Bàn luận mở rộng vấn đề:
-Nghị lực là sức mạnh vô hạn giúp người sở hữu nó chế ngự, vượt lên hoàn cảnh để bước tới thành công nhưng thực tế một số người vẫn sống ỉ lại, dựa dẫm, không có chí tiến thủ, thấy khó khăn thì nản chí buông xuôi, sống thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin, thiếu ý chí trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
- Nghị lực sống là con đường đi đến thành công  nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hành động liều lĩnh, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.
- Là HS chúng ta phải rèn luyện cho mình nghị lực sống ngay từ hôm nay bằng cách phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong học tập, biết tự khắc phục những khó khăn trong cuộc sống từ những việc nhỏ nhất.
	1.0đ




Câu 3: 4.5 đ. Nhóm chấm thống nhất ý. 
